
 

 

† 

 

Ik zal voor eeuwig zeggen: je blijft me bij. 

Alleen je lichaam is weggenomen, 

niet wie je was of wat je zei. 

 

 

Mevrouw 

Julienne Ryckeboer 

 

weduwe van de Heer François Van der Kelen (†1997) 
 

 

Geboren te Boom op 20 juni 1928 en zachtjes ingeslapen 

in GZA Sint-Augustinus te Wilrijk op 10 juni 2016,  

gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken. 

 

 

De plechtige gebedsdienst, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in 

de kerk Heilige Familie, Elsdonk, Kerkplein 1 te Edegem, op zaterdag 18 juni 2016                

om 11.30 uur. 

 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 11.15 uur. 

 

De bijzetting in de familieconcessie geschiedt aansluitend op de begraafplaats van 

Hoboken. 

 

Correspondentieadres : Familie Van der Kelen 

                                          p/a Firma Louis De Cock nv 

             2660 Hoboken, De Bruynlaan 177 

of www.begrafenissen-decock.be/condoleren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit melden U met diepe droefheid : 

 

Luc en Liesbeth Van der Kelen - Quisthoudt 

 Filip en Amy Van der Kelen 

  William, Colin, Thomas, Dawn, Harisson, Alyssa, Christopher 

 Tom Van der Kelen 

 

 

Erwin en Solange Van der Kelen - Bentin 

 Christophe Van der Kelen en Edda Nömmela 

 Stephanie Van der Kelen en Maarten Depypere 

 Magaly Van der Kelen en Joachim Frans 

 

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

 

 

de families Ryckeboer, Van der Kelen, De Groot. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Louis De Cock nv - begrafenisonderneming - De Bruynlaan 177 - 2660 Hoboken  

tel info : 03 827 34 77 - www.firmadecock.be 


